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In het kunstatelier werken mensen die ervan houden om creatief 

bezig te zijn. Er worden schilderijen in olieverf, acrylverf 

en waterverf gemaakt. Tevens worden er andere kunstvoorwerpen 

gemaakt zoals linoleumafdrukken, kaartjes voor aan cadeau-artikelen, 

geboorteborden, poppenhuizen en nog vele andere dingen. Het hele jaar 

door wordt er in ’Nesjomme‘ in thema’s gewerkt. Dit kunnen bijv. 

Joodse feestdagen zijn, maar ook Valentijn, Moederdag, de lente, etc. 

De inspiratie voor de kunstwerken komt uit eigen ervaringen, 

museumbezoek, kunstboeken, en verhalen van anderen. Heeft u een 

eigen thema dat u graag uitgewerkt wilt zien door een specifieke 

kunstenaar uit ons kunstatelier vraag dan naar de mogelijkheden.

 
Het kunstatelier bevindt zich op de eerste etage in een grote ruimte met enorm veel 

ramen waardoor we vooral met natuurlijk licht kunnen werken. In het kunstatelier kun je 

aan een tafel of op een schildersezel werken aan je eigen kunstwerken. We leren je eerst 

alle technieken aan en ondersteunen je dan om je creativiteit op een professionele 

manier op een doek of ander voorwerp uit te werken. Zowel de vakkracht als de werk-

begeleider hebben erg veel ervaring in de kunst en in het werken met de kunstenaars. 

Zo af en toe zullen we profesionele kunstenaars van buiten de Sjoek uitnodigen om 

samen met onze kunstenaars aan het werk te gaan. De door jou gemaakte kunst-

voorwerpen worden verkocht in de winkel, op de website en komen in galeries te hangen.

ROB [65]
is een slimme en creatieve man die veel 
potenties heeft om nieuwe dingen aan 
te pakken, blijkt uit testen die hij 
gedaan heeft. Hij heeft verder behoefte 
aan nieuwe prikkels, daarom gaat hij bij 
‘Nesjomme’ op het kunstatelier nieuwe 
schildertechnieken leren en kijken of hij 
hier zijn oude dag op een leuke en 
zinvolle manier mee kan vullen.
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